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Welkom 
 
Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; 
Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, 
Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God 
En liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 
Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, 
Terwijl u God, de Vader, dankt door Hem.  
 
Zang Lied 601, vers 1 en 2 (Licht dat ons aanstoot in de morgen) 
Vers 1 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn.  

Vers 2 
Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt.  

 
Drempelgebed 
Voorganger Onze Hulp is in de Naam van de Eeuwige, 
Gemeente Die Hemel en Aarde gemaakt heeft, 
Voorganger Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
Gemeente  En niet loslaat, het werk dat zijn handen aan ons 

begonnen is.  
Voorganger Hier zijn wij God, 

Uw kinderen 
Soms voelen we ons verloren 
In deze grote wereld, 
Soms zijn we elkaar kwijt, 
Breng os bij elkaar, 
Bescherm ons door Uw Liefde. 

Gemeente  Amen 
 
  



Zang: EB 299, vers 1, 2 en 3 (Welk een vriend is onze Jezus) 
Vers 1 
Welk een vriend is onze Jezus, 
die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht dat ik door Hem 
altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls drukt ons zonde neer, 
juist omdat wij ’t al niet brengen 
in ’t gebed tot onze Heer.  

Vers 2 
Leidt de weg soms door verzoeking, 
dat ons hart in ’t strijduur beeft, 
gaan wij dan met al ons strijden 
tot Hem die verlossing geeft. 
Kan een vriend ooit trouwer wezen 
dan Hij, die ons lijden draagt? 
Jezus biedt ons aan genezing; 
Hij alleen is ’t die ons schraagt.  

 
Vers 3 
Zijn wij zwak, belast, beladen 
En terneer gedrukt door zorg, 
Dierb’re Heiland, onze toevlucht 
Gij zijt onze hulp en borg. 

 
 
Als soms vrienden ons verlaten, 
gaan wij biddend tot de Heer; 
in zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer.  

 
Zang: Joh. De Heer 421, vers 1 t/m 4 (Wie maar de goede God laat zorgen) 
Vers 1 
Wie maar de goeden God laat zorgen, 
En op Hem hoopt in’t bangst gevaar, 
Is bij Hem veilig en geborgen, 
Dien redt hij godd’lijk, wonderbaar. 
Wie op de hoge God vertrouwt, 
Heeft zeker op geen zand gebouwd. 

Vers 2 
Wat baat ons al’t zwaarmoedig 
vrezen? 
Wat baat ons’t zuchten, wée en ach! 
Vergeefs zou al ons zuchten wezen, 
Al kermden w’ook den ganschen dag. 
De last des jammers, dien men 
draagt, 
Drukt maar te meer, hoe meer men 
klaagt.  

 
Vers 3 
Men blijv’ eerbiedig, God verhelden, 
En zwijg’ de Heer ootmoedig stil; 
Hij zal ons naar Zijn raad geleiden, 
’t Is goed en heilig, wat Hij wil.  
Vertrouw het aan Zijn wijsheid vrij,  
Hij weet, wat elk het nuttigst zij.  

 
Vers 4 
Treed vrolijk voort op ’s Heren wegen, 
En neem uw plicht getrouw in acht; 
’t Wordt eind’lijk alles u ten zegen, 
Wanneer gij biddend daarop wacht. 
Wie steeds gelovig op Hem ziet, 
Begeeft verlaat Hij eeuwig niet.  

 
  



Tekst (geschreven door Sören Kierkegaard) 
Gij hebt mij ’t eerst bemind, 

O God. 
De hele dag, 

het hele leven door 
bemint Gij mij het eerst. 

 
Als ik in de morgen ontwaak 

en mijn ziel tot U wend, 
zijt Gij de eerste: 

Gij hebt mij ’t eerst bemind. 
 

Als in de dageraad 
ik opsta van mijn bed 

en op datzelfde ogenblik 
mij biddend richt tot U, 

zijt Gij mij voor: 
Gij hebt mij ’t eerst bemind. 

Als in de dag ik mij ontrek 
aan de verstrooiing van het leven, 

mijn ziel tot inkeer breng 
en denk aan U, 

dan denkt Gij reeds aan mij: 
Gij hebt mij ’t eerst bemind. 

 
En ik, ondankbaar mens, 
die altijd denk en spreek 
alsof Gij maar één keer 

het eerst mij hebt bemind. 

 
Zang: lied 608, vers 1 en 2 (De steppe zal bloeien)  
Vers 1 
De steppe zal bloeien 
de steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan 
vanaf de dagen der schepping 
staan vol water, maar dicht 
de rotsen gaan open.  
Het water zal stromen 
het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken, 
de steppe zal bloeien, 
de steppe zal lachten en juichen.  

Vers 2 
De ballingen keren 
zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw  
tot aan de einden der aarde 
één voor één, en voorgoed, 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water 
als beken vol toesnellend water 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen 
die zaaiden in tranen 
die keren met lachen en juichen.  

 
Korte overdenking 
 
Uitleg wat “Ubi Caritas” betekend 
  



Zang: lied 568A, 3 x herhalen (Ubi Caritas) 
Ubi Caritas et amor, 
Ubi Caritas Deus ibi est.  
 
Gezongen Gebeden en sluiten af met het samen bidden van het Onze Vader 

 
Zang: Vers 1, 2, 7 en 10 (Laat ons bidden uit gemis) 
Vers 1 
Laat ons bidden uit gemis tot de God 
die liefde is  
en Hem ontferming smeken,  
want het lijden is zo groot  
en Hem vragen recht te spreken, 
want de wereld is in nood.  

Vers 2 
Laat ons bidden voor het kind 
dat zijn leven pas begint; 
voor de kind’ren aller landen 
van wie God de namen weet, 
dat hun toekomst niet zal stranden 
op de klip die oorlog heet.  

 
Vers 7 
Voor wie angstig en beducht 
Voor zijn leven is gevlucht, 
En een vreemdeling moet wezen, 
Tegen haat en nijd bestand, 
Dat het heimwee zal genezen 
Naar zijn lief geboorteland  

 
Vers 10 
Here, sluit Uw oren niet 
Voor dit kleine mensenlied. 
Gij kent al die duizendtallen 
Die het zingen wordt belet. 
Heer, erbarm U over allen. 
Heer, verhoor ons smeekgebed.  

  
Zang: Lied 978, vers 1 t/m 4 (Aan U behoort, o Heer der heren) 
Vers 1: Allen  
Aan u behoort, o Heer der heren, 
De aarde met haar wel en wee, 
De steile bergen, koele meren, 
Het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.  

Vers 2: Vrouwen 
Gij roept het jonge leven wakker, 
Een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
Waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
Een kostbaar brood in uwe naam.  

 
Vers 3: Mannen 
Gij hebt de bloemen op de velden 
Met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
Dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
Van meer dan aards geheimenis.  

 
Vers 4: Allen 
Laat dan mijn hart U toebehoren 
En laat mij door de wereld gaan 
Met open ogen, open oren 
Om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
Omdat de hemel mij begroet.  

 



Mededelingen door ouderling van dienst 
 
Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; 
Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, 
Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God 
En liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 
Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, 
Terwijl u God, de Vader, dankt door hem.  
 
Slotlied: Lied 839 vers 1 en 3 (Ik danste die morgen toen de schepping begon) 
Vers 1 
Ik danste die morgen toen de 
schepping begon, 
Ik danste de dans van de sterren, 
maan en zon, 
De golven van velden en de deinende 
zee 
En alles wat ademt dat danste mee 
Refrein 
Dans, dans, en doe maar mee met 
mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
Want Ik ben de heer van de dans, 
zegt Hij.  

Vers 3 
Ik danste voor blinden die mij riepen 
om licht. 
Ik gaf aan verschopten een stem, een 
nieuw gezicht.  
Ik danste voor kinderen, de koning te 
rijk. 
Ik danste het lied van gerechtigheid. 
Refrein 

 
 
Bij de uitgang zijn 2 collectes: De eerste collecte is voor het Leger des Heils en 
de tweede collecte is voor kerk en eredienst. Beide worden aan de uitgang 
gehouden. 
 
U bent van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee. 
 
Deze dienst is voorbereidt door de organist en de bijzondere 
dienstencommissie van Pg de Ontmoeting te Noord-Beveland 


